
DOEL LUISTER25
 
Onze slogan is niet zomaar een zin.

Je THUIS voelen in Edam-Volendam-Zeevang.”

Die woorden zijn heel bewust en zorgvuldig gekozen. Thuisvoelen betekent meer dan wonen in 
een dorp / historisch stadje. Het gaat over gehoord worden. Over dingen die je thuis met elkaar 
kan delen. Over het wonen. Over je straat, je buurt. Over herkenning. Over het gevoel dat 
besluiten niet óver je worden genomen, maar met je. Dat je je gemeente begrijpt – en dat de 
gemeente jou begrijpt.
Voor ons betekent thuisvoelen dat we luisteren voordat we spreken. Dat we oog hebben voor 
verschillen én overeenkomsten tussen Edam, Volendam en De Zeevang, zonder die tegen elkaar 
uit te spelen of om die over één kam te scheren. Dat we begrijpen dat het verschil in identiteiten 
en verandering nodig kan zijn, maar nooit zonder respect voor wat mensen bindt aan hun plek, 
hun straat, hun gemeenschap.
Luister25 is geen partij van snelle meningen of grote ego’s. Wij zijn een partij van nabijheid. Van 
vragen stellen. Van doorvragen. Van verantwoordelijkheid nemen, juist als het ingewikkeld wordt.
Wij in Luister25 spreken altijd vanuit dat ene uitgangspunt – het thuisgevoel van onze inwoners, 
dát moet goed zijn...Wat betekent dit besluit voor het thuisvoelen van mensen? Voelen zij zich 
gezien, gehoord en serieus genomen?

Omdat we dát kompas blijven gebruiken, blijven we ook geloofwaardig voor onze inwoners.
Peter Mulder

HOU VOL... WE KOMEN ERAAN...
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